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Beproefd geloof KvK 01047521
1Pt 1:1-12

Lees altijd voor u aan een les begint aandachtig een paar keer het betreffende
Antwoorden gedeelte door. Probeer te begrijpen wat er staat. Noteer eventueel wat u opvalt
of wat niet duidelijk is. Ook is het een goed idee om aan het begin de hele brief
tenminste globaal door te lezen. U kunt zo een indruk krijgen van de sfeer en
de strekking van de brief.

1Pt 1:1,2 Opening

Petrus begint zijn brief met zichzelf voor te stellen. Hij schrijft deze brief als

afgezant (apostel) van Jezus Christus.

Vraag 1) Petrus schrijft aan ‘de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn'. Zie

de inleiding. Wat waren dat voor mensen (geef twee antwoorden)?

De eerste lezers van 1Pt woonden in verschillende streken van het

tegenwoordige Turkije. Als u een bijbelse atlas hebt kunt u de genoemde

namen opzoeken. De gelovigen worden aangesproken als mensen die God
uitgekozen heeft. God wist van tevoren hoe het zou gaan en Hij heeft mensen

uitgekozen voor zijn plan.

Vraag 2) Zie vers 2. Geef heel kort aan wat Gods plan met ons is.

1Pt 1:3-5 Lofprijzing

In vers 2 heeft Petrus al enkele bijzondere dingen van God verteld. Nu volgen

er meer. Hij geeft deze opsomming in de vorm van een lofzegging.

Vraag 3) Geef beknopt weer waarvoor Petrus God looft in deze verzen.

Bij vraag 3. Het is leerzaam om te lezen hoe en waarom mensen als Petrus

God de eer geven. Bijna altijd worden er bij lofprijzingen in de Bijbel redenen

genoemd. Heel vaak zijn dat geestelijke zegeningen.
God heeft ons opnieuw geboren laten worden. Dat is gebeurd door de

opstanding van de Heer (vers 3). Onze wedergeboorte heeft een doel: een

toekomstverwachting, de erfenis die voor ons klaarligt.
Merk op dat Petrus hier niet ingaat op de inhoud van die erfenis. Het gaat

erom dat we weten dat deze straks ‘geopenbaard’ zal worden (vers 5). Dat

‘'straks’ zal zijn als Jezus Christus zelf geopenbaard zal worden (vers 7). Er

komt een moment dat voor de hele schepping duidelijk zichtbaar zal worden
dat de Heer Jezus de Christus, Gods Gezalfde, is. En dan zal ook onze erfenis

zichtbaar worden. We zullen delen in de heerlijkheid en de heerschappij van
onze Heer.

1Pt 1:6,7 Beproefdheid

We mogen uitkijken naar die heerlijkheid, ook al hebben we het nu soms

moeilijk. De eerste lezers leden onder allerlei verzoekingen.
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Vraag 4) (a) Wat zouden dat voor verzoekingen geweest kunnen zijn? (b) Met
welk doel liet God deze omstandigheden in hun leven toe?

Petrus wist van zijn lezers dat ze — door de bank genomen — een echt geloof
hadden. Hun vertrouwen op God was niet maar iets wat ze met de mond
beleden. Als het moeilijk werd bleek dat ze echt aan Hem vasthielden.

Vraag 5) Noem kort een situatie in deze tijd waarin kan blijken of iemands
geloofsvertrouwen echt is.

Het uiteindelijke doel van beproeving is dat (door de gebleken echtheid van het
geloof) God de eer krijgt. Dat zal gebeuren bij de openbaring van de Heer
(vers 7).

1Pt 1:8-12 De toekomst

We zullen zien dat Petrus in zijn brieven vaak verwijst naar de toekomst. Dat is
niet voor niets. Zijn eerste lezers en ook wij moeten leren dat we nu in een tijd
leven dat we nog niet alles ontvangen hebben en de Heer nog niet kunnen
zien (vers 8). Maar dat er een tijd komt dat alles vervuld zal zijn. Nu kunnen we
het soms moeilijk hebben (dat heeft een bedoeling), maar straks wordt onze
Heer geopenbaard en ontvangen wij onze erfenis.

Vraag 6) Petrus vertelt dat de profeten destijds spraken over de genade die wij
nu ontvangen hebben, maar dat zij lang niet alles hebben gezien en ontvangen
(vers 10,11). Met welk doel zou Petrus verwijzen naar deze dienstknechten
van God?

De bediening van de profeten uit het OT was niet simpel. Let op de
uitdrukkingen ‘gezocht en gevorst’ en ‘naspeurden’ (vers 10,11). Ze moesten
er moeite voor doen en tegelijkertijd was het de Heilige Geest die in hen
werkte. Merk op dat de Geest in vers 11, waar het gaat over de tijd van het
OT, de ‘Geest van Christus’ genoemd wordt. Gods Geest is de Geest van
Christus. Hij getuigde over het lijden dat de Heer zou ondergaan.

Vraag 7) (a) Probeer enkele tekstplaatsen uit het OT te noemen waar over het
lijden van Christus gesproken wordt. (b) Zelfde vraag over de heerlijkheid die
Hij na zijn lijden zou/zal krijgen (vers 11b).

De uitdrukking ‘al het lijden’ is de vertaling van een Grieks woord dat letterlijk
‘liidens’ betekent, maar dat is geen goed Nederlands. De betekenis is dat de
Heer verschillende soorten lijden zou ondergaan. Anders gezegd, zijn lijden
kende verschillende aspecten. We zullen in deze brief nog verschillende keren
lezen over het lijden van de Heer. Petrus schrijft erover om ons wat te leren.

Vraag 8) Zoek enkele plaatsen in 1Pt op waar het gaat over het lijden van de
Heer Jezus.
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